
SINT ANNAKERK-LINKEROEVER-  TENTOONSTELLING: 
 “SCHOONHEID DIE NIET VERBINDT MAAR ONTLUISTERT” 

 

 
Het werk van Diederik Boyen is intrigerend door het sobere  kleurenpalet, de intensiteit van de 
schijnbare eenvoud van zijn onderwerpen en de verborgen symboliek die zich in de werken 
ingraaft. 
Het werk van Boyen dwingt de kijker tot nadenken. 
De titels geven een aanzet om de dialoog tussen kijker en object aan te vatten' 
 
De onwezenlijke schoonheid waarmee hij zijn werk omgeeft kan enkel symbool staan voor de 
blindheid voor onszelf en onze benadering van de anderen. We zijn bepaald in grote mate hoe 
we de anderen zien en ervaren. 
Om onszelf te kennen volstaat het te begrijpen naar hoe we naar anderen kijken. 
Een ontluisterende oefening die Boyen op een hoog artistiek niveau voordoet. 
 
    Te bezichtigen elke zaterdag van 14-17u, zondag van 12 tot 17u. 

 

  


